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Beste túnkers en freonen 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar. Terwijl de meeste mensen in deze donkere 
dagen bezig zijn met de voorbereidingen voor de feestdagen, wordt er op de tuin nog 
gewerkt om deze klaar te maken voor de winter en voor te bereiden op het volgende 
seizoen. Dit begint zo’n beetje in maart als de dagen weer beginnen te lengen. Tegen die tijd 
kun je ook de volgende nieuwsbrief verwachten. 

Verderop in deze nieuwsbrief kun je de droom van Johan lezen. Wij wensen alle 
doarpstúnkers, freonen en alle andere lezers van deze nieuwsbrief ‘noflike’ feestdagen! 

 

Túnnijs 

In deze rubriek informeren we jullie over de werkzaamheden in de doarpstún. Deze is nog 
volop in ontwikkeling en er komt steeds meer bij. Hiervan wordt een logboek bijgehouden. 

De afgelopen periode is er, wanneer het weer het toeliet, doorgewerkt aan het bedekken van 
de grond met vooral herfstbladeren. In de winter beschermt mulch de bodem tegen strenge 
vorst. Eronder wordt het net iets minder snel koud. In de prille lente is het daaronder weer 
net iets warmer, waardoor planten ook net iets eerder tot leven komen. Het bodemleven 
breekt de mulch langzaam af en maakt er voeding voor de planten van. Samen met mest 
zorgt dat voor een vruchtbare bodem. Het was tot nu nog te nat om paardenmest over het 
land te strooien, dus dat doen we zodra het droger is en liefst als het een beetje vriest. 

De esdoornboompjes naast de schuur zijn gesnoeid. De takken hebben we weer gebruikt om 
de takenril rond de opslagplaats aan te vullen. Daartussen is klimop geplant. Klimop bloeit in 
de herfst en is voor vele insecten dan nog een rijke bron van nectar en stuifmeel, omdat er 
dan weinig andere planten bloeien. 

Gesnoeide esdoornboompjes De takkenschutting wordt opgevuld 



Een zestal ‘klusjesmannen’ heeft op een ochtend de schuur onder handen genomen. Ze 
hebben planken en kastjes opgehangen en de berging ingeruimd. De ideeënbus hangt nu 
naast de deur. Er is, met dank aan de firma Oreel, een oprit voor scootmobiels geplaatst, 
zodat de schuur nu voor iedereen toegankelijk is. 

 

Útwikselings 

In de winter gaan we de bewateringsinstallatie voor de tuin aanleggen. Hiervoor hebben we 

de hulp ingeroepen van World Servants. Dit is een wereldwijde stichting die bouwt aan 

verandering. Jaarlijks werken zo'n 800 vrijwilligers mee in een ontwikkelingsproject van 

partnerorganisaties in ontwikkelingslanden. Ze bouwen in Afrika, Azië of Latijns-Amerika mee 

aan bijvoorbeeld een school of een kliniek. Eén van deze vrijwilligers is Thomas Osinga uit 

Hallum. Begin januari gaat hij met een paar andere vrijwilligers geulen graven voor buizen en 

kabels. Wij sponsoren hem en zijn project in Malawi hiermee. Kijk eens op zijn website voor 

meer informatie: https://www.worldservants.nl/actieplatform/deelnemer/thomas 

 

Dromen en hopen! 

Het moet in het jaar 2022 geweest zijn toen we begonnen met dromen over een Doarpstún. 
Er werd gedroomd van een stuk grond waar we het idee over een Doarpstún vorm konden 
geven. En de droom werd gedeeld en langzaam kwamen er plannen om dit te 
verwezenlijken. Hoe, waar en wanneer was nog niet de orde. Eerst was het vooral dromen. 
Misschien ’s nachts en misschien ook wel dagdromen. Een tuin waar je met elkaar aan de 
slag kon gaan om op natuurlijke en verantwoorde wijze een en ander te verbouwen. Dat zou 
toch prachtig zijn! De droom werd een plan en het plan kreeg langzaam meer en meer vorm. 
Het idee groeide en werd steeds mooier. Er werd een groepje van mensen gevormd die met 
het idee van de droom aan de slag gingen. Er werd gezocht naar een stukje grond, maar dat 
viel nog niet mee. Verschillende keren kregen we nul op het rekest. Maar het idee was 
gevormd, het liet het groepje niet meer los. 

Toen kwam het idee van het gele briefje. Wie weet gaat dat lukken. Zo gezegd, zo gedaan. 
We waren ‘út de skroeven’ toen Jan Hellema begin 2023 aangaf wel een stuk grond 
beschikbaar te willen stellen. Op de Noordermiedweg 2 A lag een stukje grond. ‘Apegrûn’, 
noemde iemand het, maar wat waren we blij. Een prachtig plekje en net aan de rand van het 
dorp. ‘Dat koe net better’!  

En opnieuw kreeg de droom meer vorm. Het idee groeide, we konden aan de slag. Vele 
vrijwilligers waren bereid om de schouders er onder te zetten. En dat deden we.  

https://www.worldservants.nl/actieplatform/deelnemer/thomas


Met overgave werd er gewerkt. Met enthousiasme gingen mensen aan de slag. En kijk eens 
waar we nu staan? Er is veel werk verzet, het komt niet vanzelf maar er groeit veel meer dan 
je van tevoren had kunnen bedenken. We stelden vast dat we op het basisprincipe van 
permacultuur op de tuin aan het werk zouden gaan en ook dat zien we terug. De grond 
verandert, het bodemleven groeit, meer beestjes, insecten en wormpjes in de grond. 
Prachtig om te zien. En de grond verandert daardoor ook. We leren veel met elkaar. Onze 
ogen worden geopend. 

Deze zomer zaten we in het schuurtje van de Doarpstún. Het werd een prachtig moment. Er 
was gewerkt in de tuin en er was tijd om thee te drinken. We zaten in een grote kring, ‘it wie 
och sa smûk’, we dronken thee en iemand trakteerde op lekkere chocolade balletjes. We 
begonnen te zingen. Er was iemand jarig. Ik zag de kring rond en gevoelens van hoop 
kwamen bij me binnen. 

Daar zaten we, allemaal verschillende mensen, uit allemaal verschillende landen. Mensen uit 
Afghanistan, Turkije, Syrië, Ethiopië, Engeland en uit verschillende delen van Nederland, we 

zongen ‘Lang zullen ze leven!’ Zo eenvoudig maar ook zo mooi. 
Dromen over vrede kwamen bij me boven. Gevoel van hoop in 
een wereld waar mensen elkaar naar het leven staan. Ik dacht 
even aan het beeld bij het gebouw van de Verenigde Naties in 
New York, dat verwijst naar de profetische woorden: “Dan zullen 
ze zwaarden omsmeden tot ploegijzers”. Over dromen 
gesproken!  

Nu is het december, vrede in de wereld lijkt ver weg. En toch 
droom ik, hoop ik van een mooie vredevolle toekomst. Op de 
Doarpstún zie ik dat op microniveau terug. Mensen die elkaar 
helpen, mensen die bereid zijn om elkaar te verstaan. 
Verschillende mensen, verschillende ideeën, maar wel met de 

intentie om er gezamenlijk uit te komen. Er gaat veel goed en ook af en toe wat fout, we 
leren iedere keer wat bij. We leren van de natuur, van elkaar en er ontstaan verbindingen. 
Het geeft mij hoop, in onze Doarpstún is ´it noflik´ vertoeven.  

We gaan een nieuw jaar tegemoet. Ik wens ons toe dat we blijven dromen, dromen dat het 
anders kan en die we na kunnen volgen. Ik hoop dat deze dromen ook in 2025 vorm mogen 
krijgen in alles wat we doen op de Doarpstún. Ieder op zijn of haar wijze, ieder mag tot zijn 
of haar recht komen. En laat die droom maar uitkomen.  

Een vredevolle kerstperiode toegewenst en een nieuw jaar met vele mooie dromen.                                                 

Namens de werkgroep van de Doarpstún, 
Johan Helfferich 

 

Agenda 

Op zaterdag 8 maart geeft Nynke Zijlstra een cursus snoeien.  

De cursus bestaat uit twee gedeeltes. ’s Morgens om 10.00 
uur is de theorie op Martenastaten in Koarnjum. Na de lunch 
wordt ’s middags het geleerde in de praktijk gebracht op de 
Doarpstún waar we fruitboompjes gaan snoeien. 

Zelf meenemen: snoeischaar, warme kleding, ev. 
handschoenen en lunchpakket. 

De kosten bedragen €25,- per persoon. Er kunnen maximaal 
10 mensen deelnemen.  
Opgeven via de mail aan: doarpstun@hallumonline.nl 

Doarpstúnkers en freonen hebben voorrang. 

mailto:doarpstun@hallumonline.nl


Bloemlezen 

Dimitri Gazan schrijft maandelijks een gedicht geïnspireerd door de tuin en haar jaargetijde. 
 

Viering der vergankelijkheid 
  
De vanitasieuze aaneenreiging van momenten in het even worden beleefd en herdacht in 
een overzicht van onze uitdagende seizoenen. 
 
De aarde, nu in ruste, onder een deken van mulch, opkrullend naar het verwaterde licht van 
deze ochtend dat word ingeluid door ferm geklapwiek van een gealarmeerde skein ganzen 
op zoek naar het juiste. 

 

 

 

Lees meer op: https://www.dimitrigazan.nl/poetry/oud-lood/ 

 

In de media 

De Doarpstún heeft een eigen Facebookpagina. Hierop kun je de fotoreportages zien, die 
Dimitri Gazan op de tuin maakt: https://www.facebook.com/DoarpstunHallum 

Ook is er een YouTube kanaal.  

 

Contact 

De nieuwsbrief valt onder de verantwoording van de wurkgroep Doarpstún Hallum. Het zou 
leuk zijn als jullie hier aan bij dragen met tips, ideeën en andere weetjes. 

Alle nieuwsbrieven staan ook op onze website. 

Sinds kort hebben we een nieuw e-mailadres : doarpstun@hallumonline.nl 
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